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Voorwoord 
 

Een terugblik op het jaar 2022. Een jaar wat deels bestond uit coronaregels en deels uit 
leven zonder coronaregels. Wat was het fijn om zonder beperkingen onze deuren weer 
open te kunnen zetten voor onze dorpsbewoners en buurtgenoten en om activiteiten 
weer te kunnen hervatten.  
 
In onze ontmoetingsruimte hangt de tekst: ‘Proef en geniet de goedheid van de Heer’. 
We vieren het leven met elkaar en willen daar graag ook met anderen in delen.  
Het is fijn om steeds meer mensen te ontmoeten en onderdeel te worden van de buurt. 
Samen eten, koffie drinken, kampvuur aan voor tieners, de Huiskamer op 
donderdagmiddag, verschillende culturen bijeen, gluren bij de buren en nog zoveel 
meer. Wat maken we mooie dingen met elkaar mee, we zijn er dankbaar voor.  
Het leven is kleurrijk met verschillende mensen om ons heen.  
 
Ondertussen zijn er nieuwe activiteiten bijgekomen die vaker zullen terugkeren: de 
kledingruil en speelgoedruilavond. Gratis, duurzaam en gezellig! 
 
Tot slot zijn we heel blij met onze diaconaal werker Marieke. Zij doet prachtig werk, 
ontmoet veel mensen, heeft een groot netwerk in ons dorp en fijne contacten met alle 
vrijwilligers.  
 
 

Juni 2023 
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Geloven  
 

In 2022 bestond de commissie Geloven uit zr. Irene, zr. Anneke, Marc, Inge en 
Theodoor. Halverwege het jaar hebben Theodoor en Eline van commissie geruild, in 
september is Theodoor naar commissie Dienen gegaan en kwam Eline naar commissie 
Geloven. 
 
Dagopeningen en avondsluitingen 

In 2022 was er weer elke werkdag een dagopening om 10.00 uur. Het blijft een mooi 
moment van ontmoeting, gebed en de dag beginnen met elkaar en met God. Ook 
waren er in 2022 soms gasten bij. 
Naast de dagopeningen hebben we ook elke avond (behalve in het weekend) een 
avondsluiting met verschillende liturgieën. Met de kinderavondsluiting op vrijdagavond 
zijn we doorgegaan en er is een vrije liturgie gekomen op de donderdagavond. Dat 
houdt in dat elk lid van de leefgemeenschap een liturgie kan indienen die we kunnen 
gebruiken. Het is een mooie mix van verschillende liturgieën geworden en daar gaan we 
ook mee door.  
 
We vierden dit jaar samen het avondmaal, als volwassenen en 2x keer speciaal voor de 
kinderen. Ook tijdens ons jaarlijkse toewijdingsmoment vierden we avondmaal.  
 
Zingen 

We hebben veel met elkaar gezongen. Niet alleen in onze huiskamer, maar ook op het 
plein met Kerst en Pasen. Met Kerst hadden we van lichtjes een kruis gemaakt en 
zongen daaromheen de kerstliederen. Mooi was dat mensen van buiten de 
leefgemeenschap mee kwamen zingen of op het balkon aan het genieten waren.  
En elke 3e zondag van de maand staan onze deuren openen om samen een uurtje met 
en bij ons te zingen. Daar zijn ook al een paar keer mensen van buiten de 
leefgemeenschap aanwezig geweest. Samen God loven en prijzen! 
 
Avond en Nacht van Gebed 

In 2022 zijn we begonnen met de Avond van Gebed. Elke 2 maanden op de 3e 
donderdagavond van de maand bidden we met elkaar voor onze vervolgde broers en 
zussen. We nodigen daarbij ook andere mensen uit om samen met ons mee te bidden. 
Op deze avond kijken we via een livestream naar verhalen van vervolgde christenen en 
bidden we voor hen. De nacht van gebed kon dit jaar zonder coronaregels plaatsvinden. 
Dat was heel fijn. Er zijn veel mensen langs geweest, zelfs midden in de nacht, die met 
ons mee kwamen bidden. Het was heel mooi dat we hiervoor weer de deuren konden 
openzetten.  
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Pesachmaaltijd 

Wat we voor het eerst deden was samen de Pesachmaaltijd 
vieren in de Stille week. Later in het jaar hebben we het ook met 
de kinderen erbij gevierd. Zr. Anneke had een mooie liturgie 
gemaakt en zo vierden we dit met elkaar.  
 
Sabbatsmaaltijd met kinderen 

Waarom zou je als protestantse gelovige niks hebben met de 
Sabbat? Toen wij de Sabbat vervingen met onze zondag, waarom hebben we toen al die 
mooie rituelen niet meegenomen? Neem nou de Sabbatsmaaltijd, de maaltijd aan het 
begin van de Sabbat. Dat is een prachtige manier om stil te staan bij God als schepper 
van hemel en aarde, en van jou en mij.  
Vanuit deze gedachte vierden we als leefgemeenschap onder leiding van zuster Anneke 
zo’n sabbatsmaal. Compleet met kaarsen aansteken, gevlochten brood, zegenbeden, 
wijn of druivensap, zout, handen wassen, kippensoep, enz. 

Best mooi eigenlijk, zo’n sabbatsritueel. Een hele toer 
om alles precies goed te doen, maar wel bijzonder om 
Bijbel, geloof en voedsel samen te smeden tot een 
langgerekt en smakelijk ritueel. Wij zijn gewend om 
die dingen gescheiden te houden: eerst bidden, dan 
eten, dan eventueel Bijbel lezen. Maar in een 
sabbatsmaaltijd valt alles samen: brood, wijn, zout, 
enz. alles is smakelijk en alles heeft een betekenis. 

 
Thanksgiving 

Dit jaar hebben we met een heel aantal mensen Thanksgiving gevierd, op 24 november. 
Iedereen uit de leefgemeenschap nodigde iemand uit, om samen dank voor het 
afgelopen jaar uit te spreken naar God en naar elkaar. Aan het eind van de avond 
stelden we de vraag: ‘Waar ben jij God dankbaar voor?’. Iedereen kwam aan de beurt 
en het was heel mooi om dit samen te delen. De sfeer was opvallend open en hartelijk. 
De Heer had zich duidelijk met onze levens bemoeit. Geen verrassing natuurlijk, maar 
het was bijzonder om dit tegen elkaar te zeggen. We zongen onze verwondering ook uit 
naar God. Het was een hele fijne avond. 
 
Reacties: 
Ik moest eerst op internet opzoeken wat dit Amerikaanse feest nu precies inhoudt. Het 

stamt uit 1621, en in 1864 heeft Abraham Lincoln er een nationale feestdag van 
gemaakt. Een dag om stil te staan bij alledaagse dingen en God hiervoor dankbaar te 

zijn. 
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De tafels in de zaal waren mooi gedekt. Het leek al wel kerst! Op de tafels stonden 
potjes met kaartjes met vragen met het thema dankbaarheid. Een leuk idee om zo een 

gesprek over dankbaarheid te starten aan tafel. Ook hebben we met z’n allen mooie 
liederen gezongen met begeleiding van piano en dwarsfluit. 

Jeroen Wijnen 
 
Hoe goed om de Heer te danken voor zo veel verschillende geschenken die Hij ons geeft! 

Wat was het gisteravond een mooi samenzijn en wat hebben jullie alles liefdevol 
klaargemaakt. Ik heb er enorm van genoten. 

Loes Ubbens 
 
Toewijdingsmoment leefgemeenschapdag 

Elk jaar hebben we in oktober onze leefgemeenschapdag. Een dag waarop we iets 
gezelligs gaan doen, maar ook ons opnieuw toewijden aan de leefgemeenschap. Voor 
dit toewijdingsmoment zorgen wij als commissie. We vieren samen avondmaal en dit 
jaar hadden we gevraagd aan iedereen om een voorwerp mee te nemen wat uitbeeldde 
hoe je je dit jaar weer opnieuw wilde toewijden aan de leefgemeenschap.  
Het was goed om daar samen bewust mee bezig te zijn en daarover met elkaar in 
gesprek te gaan. We hebben voor dit toewijdingsmoment ook avondmaal gevierd.  
Het was een mooi samenzijn.  
 
Als commissie Geloven zijn we dit jaar doorgegaan met wat we al deden en zijn er ook 
weer nieuwe dingen ontstaan. God geeft ons door Zijn Geest steeds nieuwe inspiratie 
en geloof om met elkaar te blijven groeien in Hem.  
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Delen  
 
In 2022 bestond de commissie Delen uit zr. Greet, zr. Dorien, Nico en Ilse.  
Als commissie Delen zijn we ongeveer eens per maand bij elkaar gekomen om de zaken 
te bespreken die te maken hebben met onze leefgemeenschap intern. 
Dan kun je denken aan verjaardagen, jubilea, ontmoetingsavonden, maar ook het 
gebouw, de tuin en het corveerooster bijvoorbeeld.  
 
Veel zaken worden opgepakt als een gezamenlijk project, waarbij enkelen een 
‘signaalfunctie’ hebben. Grotere tuinwerkzaamheden en het lappen van alle ramen 
worden zo bijvoorbeeld aangepakt. Iemand zet in de groepsapp wanneer er 
geklust/gepoetst wordt en dan sluiten er mensen aan, waardoor het een gezamenlijke 
klus wordt.  
Wat betreft het gebouw zijn bijvoorbeeld alle zonnepanelen door de mannen gereinigd 
met osmose water. De zon kan ons weer volop van energie voorzien!  
 
Leefgemeenschapdag 

Het begint een traditie te worden: onze start 
met elkaar als leefgemeenschap vieren in de 
maand oktober. In 2022 deden we dat op 15 
oktober. ’s Ochtends vierden we avondmaal 
met elkaar en spraken we onze toewijding aan 
God, aan elkaar en de gemeenschap uit. 
Daarna gingen we naar Amersfoort voor een 
onvergetelijke rondrit in een toeristisch treintje 
door de binnenstad. We waren een 
bezienswaardigheid als groep . Deze dag was 
zonder de kinderen, behalve bij de afsluitende 
maaltijd.  
 
Coaching en toerusting 

Coby van der Zee heeft een coachingsavond met ons gedaan. Die avond ging over 
grenzen aangeven. Ook hebben we inspiratie van anderen opgedaan door hen uit te 
nodigen op onze ontmoetingsavonden.  
 
Zo is René Visser van R3NEW bij ons te gast geweest en heeft ons verteld over zijn 
ervaringen met het opbouwen van contacten met de buurt. Dat heeft ons veel inzichten 
gegeven en daaruit is ook een eigen ‘Renew groepje’ binnen onze leefgemeenschap 
ontstaan. Zie hoofdstuk R3NEW.  
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Ook was er een avond van Evangelie en Moslims, waarbij een aantal (moslim)migranten 
uit het dorp aanwezig waren. Zij hoorden het evangelie en reageerden positief. Bij de 
bezoeken die wij daarna bij hen brachten, kon worden doorgepraat over het gehoorde.  
 
Het leven samen vieren hebben we ook volop gedaan. 
Sint, Kerst, Pasen, Pinksteren, Koningsdag. De vlaggen/vlaggetjes hangen regelmatig en 
taart is er volop. 
 
Zr. Ina was 30 maart 2022 40 jaar diacones en dat is uitgebreid gevierd op zaterdag 9 
april. We hebben haar toegezongen met een zelfgeschreven lied, op de melodie van 
‘Het kleine café aan de haven’, inclusief trekharmonica.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Wat we verder veel besproken hebben in de commissie Delen is de invulling van onze 
ontmoetingsavonden. We merkten dat de woensdagavonden meer gevuld werden met 
zaken als bezoeken en gasten, waardoor we minder toe kwamen aan het echt 
ontmoeten van elkaar als groep. Daar willen we af en toe bewust ook aandacht voor 
hebben. 
 
We zijn weer wezen gluren bij de buren, bij een andere leefgemeenschap, namelijk 
Overhoop in Overvecht, Utrecht en we hebben Taste uit Delft en Poorthuis Almere bij 
ons ontvangen. Erg mooi om van elkaar te blijven leren! 
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Tot slot onze tuin, die steeds groener wordt. De gezinnen hebben aan de zonzijde van 
de tuin nu ook een mooie loungeset staan, waar ieder heerlijk kan genieten van de tuin. 
Het trampolinedoek scheurde op spectaculaire wijze tijdens een backflipsalto van Chris, 
die ook nog eens juist op dat moment gefilmd werd. Het mag een wonder heten dat het 
doek ruim 3 jaar elke dag met zoveel kinderen gefunctioneerd heeft. Het nieuwe doek 
wordt alweer volop ingesprongen ;-). Dit symboliseert wel het leven in de tuin van onze 
leefgemeenschap: een mooie groene tuin, met volop speelplezier! 
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Dienen  
 

In 2022 bestond commissie Dienen uit zr. Ina, zr. Gerda, Christonette, Marieke, Eline en 

Dirk-Jan. Halverwege het jaar is Eline naar commissie Geloven verhuisd en Theodoor 

van  commissie Geloven naar Dienen. 

 

De vergaderingen van Dienen zijn altijd gezellig. Sommige vergaderingen verlopen heel 

bruisend en energiek, als er weer allerlei ideeën oppoppen en gaan brainstormen. Op 

andere momenten zijn we juist aan het zoeken en nadenken, hoe we het dorp kunnen 

dienen en gebruik kunnen maken van kwaliteiten en inzet van dorpsgenoten. 

 

Lichtjespad 

“Wat leuk dat jullie het weer gezellig maken”, 

zei de vrouw die op een zaterdag over het 

voetpad naast onze leefgemeenschap liep. Ze 

schoof grijze haren voor haar ogen weg en keek 

even naar de werkende Bethanië-mannen. 

Eventjes maar. Ze liep snel de Allemanswaard 

op. Naar huis, want het was koud. 

Het is echt een traditie geworden in 

Amerongen dat wij als Leefgemeenschap Bethanië in de kerstperiode het voetpad naast 

ons gebouw omtoveren tot Lichtjespad. Gewoon een paar lange, houten palen in de 

grond plaatsen en daaraan lange slingers kerstlichtjes hangen. Meer is het eigenlijk niet. 

Maar het ziet er meteen gezellig uit en we betrekken onze buurtgenoten er zoveel 

mogelijk bij. We hebben flyers rondgebracht om mensen te vertellen dat het 

Lichtjespad er weer aan komt. En dat dit jaar het thema over cadeaus gaat: Wat was 

jouw mooiste cadeau in 2022? 

 

Bij de flyer zat een tekening van een cadeau met ruimte voor een korte tekst. We 

hopen natuurlijk dat veel buurtgenoten schrijven dat hun grootste cadeau in 2022 iets 

met God te maken had, maar iedereen is vrij om te schrijven wat hij of zij wil. Alle 

beschreven cadeaus die bij ons worden ingeleverd, plastificeren we en hangen we op 

aan de lichtjes-slingers. Zo ontstond een gezellig straatje vol met twinkellichtjes, 

cadeaus en mooie kindertekeningen. Leuk toch? 

Zie filmpje: https://youtu.be/OvUFV46piyo 

https://youtu.be/OvUFV46piyo
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Speelgoedruilbeurs 

Kletsen, ruilen en ontmoeten op de Speelgoedruilbeurs! 

Waarom zou je sinterklaascadeautjes kopen als je ze ook kunt ruilen? Ruilen is 

goedkoper, beter voor het milieu en het is veel gezelliger. 

Terwijl sinterklaas nog met de stoomboot onderweg was naar Nederland, stonden in de 

grote zaal op woensdagavond tafels vol met speelgoed: poppen, Playmobil, Lego, 

boekjes, spelletjes, en ook (dat vreselijke) speelgoed-met-batterijen (zingend, piepend, 

keffend, lopend, enz.) 

Het idee is simpel. Neem uit je eigen huis speelgoed mee waarmee je kinderen al zijn 

uitgespeeld. Geef dat af bij binnenkomst en zoek gratis nieuw speelgoed uit. 

Het kostbaarste van de avond was niet het gratis speelgoed, maar de ontmoeting. Bijna 

alle moeders en de enkele vader die was meegekomen, bleven opvallend lang hangen. 

Koffie, thee, pepernoten, schuimpjes, en vooral: ontmoeting. Dat was hun cadeau. 

Zie filmpje: https://youtu.be/bgjHvOaVoW8 

 

Soep op de stoep 

Eventjes leek het erop dat onze jaarlijkse activiteit Soep op de Stoep in het water zou 

vallen. Want het regende. Maar het werd hartstikke gezellig, en superlekker. 

Zes giga-pannen vol met verse soep. Dat was het menu deze keer. En natuurlijk moet je 

elke smaak proeven: groentesoep, pindasoep, twee verschillende pompoensoepen, 

goulashsoep en tomatensoep. Om van te watertanden. 

Sinds een paar jaar doen we dit elk jaar: Soep op de Stoep. We koken een heleboel 

liters soep, folderen in de buurt ('neem je eigen soepkom mee'), en we zetten de stoep 

bij onze leefgemeenschap vol met banken, stoelen, houtvuurtjes en natuurlijk de soep. 

Maar dit jaar was alles anders. Het regende, echt zo'n vervelende miezerregen. En het 

was koud, want na twee maanden hittegolven voelde 13 graden bibberkoud. 

We keken 's morgens naar buiten en dachten, 'We hebben een probleem.' Het was zulk 

miezerig weer dat er niemand op straat liep. En dus, zo dachten wij, komt er ook 

niemand soep eten. En dat terwijl er 39! liter soep was gemaakt. 

Toch werd de dag een succes. Misschien wel dankzij het depressieve weer. En we 

hadden natuurlijk al die folders uitgedeeld. Bovendien hebben onze kinderen een kleine 

heldendaad verricht. Ze hebben hun skelter versierd met posters van Soep op de Stoep, 

en zijn ondanks de regen luid klepperend met ijzeren potjes kriskras door het dorp gaan 

rijden, roepend dat het buiten koud was maar bij Leefgemeenschap Bethanië lekker 

warm (en dat de soep gratis was). 

https://youtu.be/bgjHvOaVoW8
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Vanwege de regen hebben we Soep op de Stoep dit jaar naar binnen verplaatst. Onze 

grote zaal zat de hele tijd vol met smikkelende en kletsende buurtbewoners. 

En er was zo veel soep dat iedereen nog een keer zijn kom kon vullen. En nóg een keer 

en nóg een keer om het af te leren. 

Bijzonder leuk dit jaar was dat er ook mensen uit het dorp waren die soep hebben 

gekookt. Ze boden spontaan aan om niet alleen een lege soepkom mee te nemen, maar 

ook een volle pan. Zo willen we als leefgemeenschap onze activiteiten vaker gaan 

uitvoeren: niet wij voor de mensen in het dorp, maar samen met hen. 

 

Maaltijd mantelzorgers 

Indonesisch eten en een luisterend oor. 

22 september 2022 hadden we dan 

eindelijk onze mantelzorg-maaltijd.  

Al lang was er binnen de 

Leefgemeenschap Bethanië een 

verlangen om iets aan mantelzorgers 

in de omgeving van Amerongen aan te 

bieden. In samenwerking met de NPV 

en het Sociale Dorpsteam is toen dit 

initiatief bedacht.  
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Op deze bewuste avond werd al vroeg het heerlijke eten gebracht. ‘Kok’ Roos, een 

Indonesische vrouw uit de wijk, had heel lekker gekookt. Langzaamaan druppelden 

rond vijven de eerste gasten binnen en werden de contacten onderling gelegd. De 

maaltijd werd goed gestart met een gezonde soep en aan het eind afgesloten met een 

heerlijke toetjes-proeverij, bedacht door een paar zusters. Tussendoor konden we 

genieten van het hoofdgerecht en werd er gedeeld over de thuissituaties. Zo ontstond 

er onderlinge verbondenheid. We kijken terug op een gezellige ontmoeting.  

 

Maté en baklava  

13 juli was het zover: de Arabische avond. De heerlijke geuren van 

de Syrische koffie waren al te ruiken in de activiteitenruimte en 

een paar mensen waren bezig om maté klaar te maken.  

Dit is een typisch kruidenthee-drankje waar je een energieboost 

van krijgt. Alle bezoekers werden gesommeerd om hun schoenen 

uit te doen om al goed in de Arabische mood te komen. Zij 

kwamen uit de wijk in Amerongen of vanuit het AZC in Leersum.  

Aan het begin van de avond stak evangelist Samer Younan van wal. Hij vertelde over de 

liefde van God uit Bijbelboek 1 Johannes. Hij deelde wat over dit Bijbelgedeelte en er 

ontstond een mooi gesprek. Na de pauze was er veel gezelligheid met Arabische 

lekkernijen, leuke spellen, 

een vuurtje buiten en mooie 

gesprekken. Ook de 

meegekomen kinderen 

hadden een geslaagde 

avond. Al met al was het 

een gezellige avond. Eentje 

die zeker voor herhaling 

vatbaar is. 
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Zomerfeest 

Het Allemansplein werd vroeg in 

de middag van de 8e juli in 

gereedheid gebracht. Er zou 

immers een groot zomerfeest 

komen voor kinderen uit de 

buurt. Het beloofde een prachtige 

middag te worden. 

Vele vrijwilligers hadden al 

toegezegd om te helpen, om de 

groepjes kinderen te begeleiden, om mee te helpen om de enorme stapels benodigde 

pannenkoeken aan te leveren of anderszins. Al ruim voor de tijd stonden kinderen al te 

popelen om te beginnen. Na de opening en het oude Bijbelverhaal van Jozef gingen de 

zeven groepjes allemaal naar een punt van de speurtocht. Het was een speurtocht waar 

met verschillende opdrachten een code gekraakt moest worden. Want hoe kon Jozef 

anders uit de put worden gehaald? Gelukkig liep alles volgens plan en kon Jozef aan het 

eind van de middag uit de put worden bevrijd. We aten onze buiken vol met de 

pannenkoeken en gingen blij naar huis.  Het was een hele gezellig middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasattenties 

De donderdag voor Pasen hebben Marieke en Christonette 

veel Paasattenties weggebracht. Veel van onze multi-

culturele contacten in de wijk kregen een bosje tulpen met 

een Paaskaart. We hopen en bidden dat we daarmee iets 

mochten laten zien van ons Paas-evangelie. Jezus is werkelijk 

opgestaan en de blijdschap die deze gebeurtenis ons geeft, 

wensen we iedereen toe. 
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Women en Joy  

In 2022 hebben we zo’n 8 keer een Women & Joy-ontmoeting gehad. Dit zijn 
ontmoetingen waarin vrouwen van allerlei achtergronden en culturen elkaar 
ontmoeten. Er komen rond de 15-20 vrouwen.  Waarden die we op al onze 
ontmoetingen belangrijk vonden, waren onderlinge verbondenheid, plezier, 
gelijkwaardigheid en leren over God. Soms hadden we gespreksochtenden met een 
thema en soms rondom een activiteit buitenshuis . We lichten er graag 3 ontmoetingen 
uit om een goede impressie te geven: de kerstactiviteit, de chocolade-workshop, en de 
ontmoeting met bewoners van Elim. 
 
- Bruggen slaan met een Kerstkaartje  

‘Hij geeft het beste advies van de hele wereld. En Hij is Koning van de vrede’.  

 

Zo werd op die bewuste vrijdagmorgen voor Kerst geprobeerd iets uit te leggen.  Maar 

helaas, nog steeds keken sommige vrouwen wat glazig. We hadden daarvoor met een 

groep vrouwen mooie kersthangers gemaakt. De heerlijke geur van dennengroen en 

eucalyptus had zich al helemaal verspreid door de activiteitenruimte.  Aan het eind van 

deze ontmoeting kregen alle vrouwen een kleinigheidje voor Kerst en de welbekende 

tekst uit Jesaja 9:5 op een mooi kaartje. Maar ja, hoe leg je aan een groep anderstalige 

vrouwen de betekenis van het woord Raadsman uit? En Vredevorst? De grote kloof 

tussen een christelijke achtergrond, van gedegen orthodoxe huize, en de niet-

christelijke werd weer heel duidelijk. Lang niet altijd weten we hoever de werelden, en 

daarmee woordvelden, van elkaar verwijderd zijn. Na een paar keer herhaald te 

hebben, begon het bij sommige vrouwen iets te dagen. ‘Koning van de vrede’. Ja, daar 

konden ze wel wat mee. Hoe kan het ook anders, als je komt uit een land waar al 

jarenlang geen vrede is?   
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Of nu de Statenvertaling of de Basisbijbel wordt gebruikt voor dit kerstcadeautje, de 

afstand in leefwerelden is groot. Soms zelfs te groot. Maar daarom slaan we bruggen en 

proberen we ons te verplaatsen in de leefwereld van anderen. Zo kunnen hopelijk de 

woorden van God landen. We zaaien dus Zijn woorden. En de rest laten we over aan de 

God van de oogst.  

 

- Chocoladeworkshop 

Twee paar stralend bruine ogen keken recht in de 

camera. En daarna lieten deze vrouwen zien wat ze 

gemaakt hadden tijdens de workshop. Die ochtend 

hadden we een heerlijke chocoladeworkshop bij De Kei in 

Leersum. 16 vrouwen waren aanwezig. Nederlands 

gekwebbel was te horen met af en toe wat Farsi of 

Arabisch tussendoor. Wat een gezelligheid! Waar soms in 

gesprekken de grote verschillen duidelijk werden tussen 

anderstaligen en Nederlanders, was het die dag anders. 

Juist het samen dingen doen, verbond ons. Marieke werd 

geholpen haar eigen naam in het Arabisch te schrijven. 

Marieke ofwel Maryam. Deze naam Maryam, bij ons 

bekend als Maria, spreekt voor veel anderstalige vrouwen tot de verbeelding. We 

genoten ieder op eigen manier van het samenzijn en moesten soms beiden geholpen 

worden.  Creatieve dingen willen we vaker doen in de komende tijd.  Om onszelf nog 

meer te oefenen in hulp vragen, gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid.  
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- Ontmoeting bewoners Elim 
Op een zonnige dag in mei zijn we met een groep vrouwen naar zorgcentrum Elim 
gegaan. We deelden het leven en bevroegen elkaar op het thema ‘een sterke vrouw’. 
Ondertussen liepen we in een stoet rolstoelen achter elkaar. Het was een leuke optocht 

om te zien. De oudere vrouwen konden heel goed vertellen wat ze allemaal 

meegemaakt hadden. Daar konden de jongere vrouwen veel van leren. En andersom 

deelden de jongere vrouwen ook van hun leven. Het leven wat ze nu hebben in 

Nederland maar ook wat ze hadden gehad in hun land van herkomst. In de 

ochtendstralen aten we zelfgebakken lekkers. Zomaar klein (of zelfs groot!) geluk op de 

vrijdagochtend. Het was een bijzonder gezellige ochtend met veel onderlinge 

ontmoeting, plezier en verbinding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taalles 

Bijna elke week zijn er taallessen geweest in 2022. Heel veel mensen passeerden de 
revue. Sommige zijn het hele jaar gebleven, weer anderen maar even. Ongeveer 40 
weken zijn er lessen geweest, met zo’n 10-12 studenten per les. Ook een groepje van 
zo’n 6 vrijwilligers is hier standaard bij betrokken. Taalles is iets waar mensen vaak écht 
mee geholpen zijn. Ook waren de taallessen een manier om mensen te betrekken bij 
meer Bethanië-activiteiten dan alleen de taalles. Zo komen mensen daardoor bij 
Women & Joy, helpen bij de kledingruil of komen bij de Huiskamer. We konden vaak 
maatwerk bieden aan studenten en sommige studenten kwamen daarmee echt uit een 
isolement.  
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Bezoekwerk 

Mensen komen niet alleen naar onze activiteiten maar er werden ook heel veel 
bezoekjes gebracht bij mensen thuis. Zo werden de meeste relaties in stand gehouden. 
Door regelmatig een  bezoekje bij mensen in het dorp te brengen, komen mensen ook 
veel makkelijker naar onze activiteiten. Zo weten we ook vaak veel beter wat er speelde 
achter de voordeur en konden daardoor ook gerichter meedenken en meehelpen.  
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R3NEW 
 

R3NEW 

In 2022 zijn we met een mooi traject begonnen, het R3NEW-project. R3NEW is een 
christelijke beweging die zich inzet om meer buurtgericht te werken. We hebben een 
mooie inspiratie-avond gehad in het voorjaar, onder leiding van oprichter René Visser. 
Aan de hand daarvan zijn we gaan proberen om meer mét mensen rondom Bethanië 
activiteiten te organiseren en niet vóór mensen. Eigenaarschap en betrokkenheid; dus 
niet ‘wij dienen hen’, maar ‘met elkaar bereiken we meer’. Dat vroeg om een nieuw 
denkproces, daarom is er ook het werkgroepje R3NEW in het leven geroepen. Met 
elkaar reflecteerden we op onze activiteiten en verzonnen we ideeën om al deze 
gewonnen informatie van de inspiratie-avond te integreren in ons wonen en werken 
binnen de Leefgemeenschap. Soep op de Stoep was bijvoorbeeld voor het eerst een 
activiteit die we op een R3NEW manier hadden gedaan: 2 pannen soep waren gemaakt 
door mensen buiten de Leefgemeenschap.  
 
Dit onderdeel gaat in 2023 zeker terugkomen, want we willen dit graag verder 
uitwerken en inzetten. 
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Fotopagina  
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