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Voorwoord 
 

Beste lezer,  
  
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Diaconale Leefgemeenschap Bethanië in 
Amerongen.  
De Leefgemeenschap, gevormd door 7 diaconessen (zusters) en 4 gezinnen, bestaat  
al weer bijna 5 jaar. Haar motto is: Samen geloven, omzien naar de ander en het leven 
dat we van God ontvangen vieren.  
  
Waar in het begin gezocht werd naar welke activiteiten er gedaan konden worden, is dit 
nu veel meer een vanzelfsprekendheid geworden. De activiteiten richten zich zowel 
naar binnen in de Leefgemeenschap als naar buiten: samenwonen als groep en het 
geloof in God beleven en delen, gaan gelijk op met activiteiten voor de buurt of het 
dorp. Terugkerende activiteiten zijn inmiddels: ‘Soep op de stoep’ en de kledingruil. 
Heel waardevol zijn ook de taallessen aan nieuwe Nederlanders en de multiculturele 
‘Women&Joy’ koffieochtenden. De laatste twee activiteiten staan onder leiding van een 
diaconaal werker. Onmisbaar hierbij zijn de vrijwilligers die voor een warm welkom en 
persoonlijke aandacht zorgen.   
  
In dit jaarverslag geven de 3 pijlers van de leefgemeenschap, namelijk bidden, delen en 
dienen, elk hun eigen activiteiten weer. Het zijn er te veel om op te noemen, maar het 
is wel duidelijk dat de bewoners bruisen van de energie en inmiddels een heel 
belangrijke plek innemen in hun wijk in Amerongen.  
  
Met recht kan gezegd worden dat de Leefgemeenschap een gastvrij huis van hoop is, 
met liefde, vriendschap en gezelligheid voor jong en oud.  
  
Brenda Pekkeriet, voorzitter bestuur Leefgemeenschap Bethanië  
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Geloven  
 
In 2023 bestaat commissie Geloven uit 5 leden van de leefgemeenschap:  
zr. Irene, zr. Anneke, Inge, Marc en Eline.  
Op de laatste dinsdagavond komen zij bij elkaar en bespreken verschillende punten die 
met Geloven te maken hebben.  
 
Dagopeningen en avondsluitingen 

In 2023 was er weer elke werkdag een dagopening om 10.00 uur. Het blijft een mooi 
moment van ontmoeting, gebed en de dag beginnen met elkaar en met God. Ook zijn er 
soms gasten bij de dagopeningen. 
Naast de dagopeningen is er ook elke avond (behalve op woensdag en in het weekend) 
een avondsluiting met verschillende liturgieën.  
Op donderdagavond is er een vrije liturgie, steeds gemaakt door een lid van de 
leefgemeenschap en op vrijdagavond is de avondsluiting nog steeds speciaal voor de 
kinderen.  
 
Avondmaal/Pesachmaal/Sabbathsmaal 

Enkele keren werd het avondmaal gevierd met alle volwassenen en twee keer speciaal 
met de kinderen. Ook tijdens het jaarlijkse toewijdingsmoment vierden we avondmaal.  

 
In de stille week voor Pasen werd het Pesachmaal met elkaar gevierd. Zr. Anneke leidde 
de liturgie bij deze maaltijd en de leden van de leefgemeenschap zorgden voor het 
eten. In oktober hebben we met elkaar een sabbatsmaaltijd gehouden op een 
vrijdagavond, waarbij Syrische gerechten werden gegeten.  
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Bijbelavond 

Elke eerste zondagavond van de maand is er Bijbelavond. Dat was eerst een vaste 
Bijbelstudie (Lectio Divina), maar in 2023 werd dit losgelaten.  
Elke keer vult een zuster of een echtpaar deze Bijbelavond in, de ene keer met een 
Bijbelstudie, soms met het kijken van een stukje film met nabespreking of het 
bespreken van een preek. Het is mooi om zo dieper met elkaar de Bijbel door te gaan.  
 
Samen zingen 

Regelmatig werd er met elkaar gezongen. Niet alleen in de 
huiskamer, maar ook op het plein met Kerst en Pasen. 
Mooi was dat mensen van buiten de leefgemeenschap 
mee kwamen zingen of op het balkon meegenoten. 
Elke derde zondag van de maand is er een zanguur voor de 
leefgemeenschap. Daar zijn ook al een paar keer mensen 
van buiten de leefgemeenschap aanwezig geweest. Er 
worden plannen gemaakt om de Sing-in meer inhoud te 
geven door middel van een korte overdenking. Door de 
liederen te projecteren op een scherm kunnen de 
deelnemers kiezen uit meerdere liedboeken. Zo wordt de 
lofzang voor God gaande gehouden! 
 
Avond en Nacht van Gebed 

Elke twee maanden op de derde donderdagavond van de maand wordt meegedaan  
met de Avond van Gebed van Open Doors voor onze vervolgde broers en zussen.  
Daarbij worden ook andere mensen uitgenodigd om mee te bidden. Op deze avond 
wordt via een livestream van Open Doors naar verhalen van vervolgde christenen 
geluisterd en voor hen gebeden. Ook werd dit jaar meegedaan met de Nacht van Gebed 
van Open Doors. Enkele mensen uit het dorp sloten zich aan, zelfs midden in de nacht, 
om mee te bidden. Het was heel mooi de verbondenheid met onze vervolgde broers en 
zussen op deze manier gestalte te geven. 
 
Stilteruimte 
Er werd nagedacht over het openstellen van de stilteruimte voor mensen van buiten. 
Voorstel is om een paar ochtenden in de week de ruimte beschikbaar te stellen.  
Dit idee werd met de hele leefgemeenschap gedeeld, maar de mogelijkheden hiervoor 
moeten verder onderzocht worden. 
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Gebedsbrievenbus 

Het idee van een ‘gebedsbrievenbus’, waarbij mensen een vraag om gebed in de 
brievenbus konden deponeren, bleek niet te werken, er werd geen gebruik van 
gemaakt. Er is nog geen alternatief. Wellicht komen er volgend jaar nieuwe ideeën.  
 
Al Massira cursus 
In december is er door de organisatie "Al Massira" een 2-daagse training gegeven voor 
mensen die interesse hebben om de Al Massira cursus te gaan geven. Vanuit 
Amerongen werd deze training gevolgd door 7 mensen, waaronder drie van Bethanië 
(Zr. Anneke, Inge en Marieke). Het voornemen is om met deze Amerongers een team te 
vormen om in het nieuwe jaar de cursus te kunnen geven aan moslims in ons dorp. 
 
Toewijdingsmoment op de leefgemeenschapdag 

Om het jaarlijkse toewijdingsmoment in alle rust te kunnen beleven vond dit plaats op 
de avond voorafgaande aan de leefgemeenschapdag. Tijdens dit samenzijn werd ook 
het Heilig Avondmaal gevierd.   
Dit jaar werd ieder gevraagd voor het toewijdingsmoment een Bijbeltekst mee te 
nemen om het komende jaar na te denken over vragen als: Waar wil je in groeien? 
Waarin wil je je (opnieuw) toewijden in de leefgemeenschap? Deze teksten werden met 
elkaar gedeeld. Daarna werd in groepjes van twee doorgepraat over de gekozen 
Bijbelteksten, met de bedoeling om het komende jaar daar samen op terug te komen 
en elkaar te bevragen. Het was mooi om weer met elkaar bewust ons toe te wijden aan 
God en de leefgemeenschap.  
 
Door commissie Geloven werd voortgezet wat in 2022 al werd gedaan en zijn er ook 
weer nieuwe dingen ontstaan. God geeft door Zijn Geest steeds nieuwe inspiratie en 
geloof om met elkaar te blijven groeien in Hem.  
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Delen  
 
In 2023 bestond de commissie Delen uit zr. Greet, zr. Dorien, Nico en Ilse.  
 
Commissie Delen kwam ongeveer eens per maand bij elkaar om de zaken te bespreken 
die te maken hebben met de leefgemeenschap intern. 
Dan kun je denken aan verjaardagen, jubilea, ontmoetingsavonden, maar ook het 
gebouw, de tuin en het corveerooster bijvoorbeeld.  
Veel zaken worden opgepakt als een gezamenlijk project, waarbij enkelen een 
‘signaalfunctie’ hebben. Grotere tuinwerkzaamheden en het lappen van alle ramen 
worden zo bijvoorbeeld aangepakt. Iemand zet in de groepsapp wanneer er 
geklust/gepoetst wordt en dan sluiten er mensen aan, waardoor het een gezamenlijke 
klus wordt.  
 
Wat betreft het gebouw zijn bijvoorbeeld alle zonnepanelen door de mannen gereinigd 
met water en zeep. De zon kan ons weer volop van energie voorzien!  
 
Leefgemeenschapdag 
Het is een Bethanië traditie: de start met elkaar als 
leefgemeenschap vieren in de maand oktober. In 2023 
vond dat plaats op 20 en 21 oktober: op 20 oktober ‘s 
avonds werd avondmaal gevierd en was er het moment 
van toewijding aan God, aan elkaar en de gemeenschap. 
Op zaterdag was er een uitstapje naar Harderwijk, waar 
twee musea bezocht werden: het Marius van Dokkum 
museum en de expositie van Jan van Haasteren. Deze 
dag was zonder de kinderen, behalve bij de afsluitende 
maaltijd, die thuis gebruikt werd. 
 
Vergadering LR (Leefgemeenschap Raad) 

Elke maand werd de vergadering van de leefgemeenschap gehouden, waarin de drie 
commissies deelden wat er tijdens hun bijeenkomsten werd besproken en wat er voor 
de komende tijd op het programma stond. 
 
Groepscoaching 
Op 8 februari vond een avond met het bestuur van de leefgemeenschap en coach Coby 
van der Zee plaats, over de vraag hoe de leefgemeenschap dacht over verdergaan met 
coaching. Per groepje werd daarover gesproken en werden verschillende ideeën naar 
voren gebracht, waarna het bestuur later met een conclusie zou komen.  Het voorstel 
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werd: tweemaal per jaar een coachingsavond met Coby en daarnaast mensen 
uitnodigen die de leefgemeenschap zouden kunnen inspireren. 
Op 15 februari was er zo’n inspiratieavond met evangelist Nico van Splunter, die 
ervaringen deelde over zijn werk in Rotterdam-Zuid, Spangen. Hij heeft verteld hoe hij 
de mensen in de wijk kon bereiken. Een heel bevlogen man met een inspirerend 
verhaal! Net zoals R3NEW al onderstreepte: werk niet alleen vóór de buurt, maar mét 
de buurt. Dat blijft toch een uitdaging: er worden wel stapjes gemaakt de activiteiten en 
projecten samenwerkend met de buurt uit te voeren, maar er valt nog veel te leren in 
het minder zelf doen. 
Op 13 december kwam Coby voor een coachingsavond, waarin ze met de groep aan de 
slag gegaan is rondom het thema besluitvorming. Er moesten voor de stelling: 
‘Wanneer er een woonplek vrijkomt in de leefgemeenschap, is opvang een 
vanzelfsprekende optie’ 3 argumenten voor en 3 argumenten tegen bedacht worden, 
per persoon. Het doel was niet per se hier grote stappen in te maken inhoudelijk, maar 
wel om stil te staan bij het proces van besluitvorming en hoe met elkaar te 
communiceren. Een leerzame avond. 
 
Buurtmaaltijden 

De nieuwe buren, die inmiddels naast ons 
pand wonen in de nieuwbouw, werden 
op 8 juni 2023 uitgenodigd in de tuin. Het 
was ontzettend leuk dat 23 van de 
nieuwe bewoners naar de potluck 
barbecue kwamen.  
 
Een week later kwam Hebron Missie 
eten, om op die manier de banden warm 
te houden. Tijdens deze gezellige tuinmaaltijd toonden enkele kinderen hun beste 
bommetje in het zwembad. En middels een zogenaamde ‘flashmob’ werd het vers 
ingestudeerde lied ‘Wacht op de Heer’ (Taizé) meerstemmig ten gehore gebracht.  
Ontmoeting en onderlinge kennismaking staan bij deze activiteiten centraal. 
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Leefgemeenschappendag 

De leefgemeenschappendag in Bergeijk is bezocht door zr. Greet en Nico, op 10 april. 
Het onderzoek naar religieuze 
leefgemeenschappen, waar  leefgemeenschap 
Bethanië ook aan meegedaan heeft, werd 
hier gepresenteerd. 
Leefgemeenschap Overhoop uit Utrecht 
heeft een tegenbezoek gebracht op 19 
april. Zij hebben veel ervaring met 
opvang en het was mooi om van elkaar 
te mogen leren en elkaar te inspireren. 
 
Het leven samen vieren werd ook weer volop 
gedaan. Sint, 
Kerst, Pasen, Pinksteren, Koningsdag. De vlaggen/vlaggetjes hangen regelmatig en taart 
is er volop. Een van de gezellige hoogtepunten met elkaar is het Sinterklaas dobbelspel, 
waarin ieders fanatisme naar boven komt, maar waar aan het einde toch de cadeautjes 
verdeeld worden die eenieder leuk bleek te vinden. 
 
Wat verder veel besproken werd in de commissie Delen is de invulling van de 
ontmoetingsavonden. Geconstateerd werd, dat de woensdagavonden meer gevuld 
werden met zaken als bezoeken en gasten, waardoor we minder toe kwamen aan het 
echt ontmoeten van elkaar als groep. Het blijft belangrijk daar bewust aandacht voor te 
hebben. 
 
Tot slot de tuin, die steeds groener wordt. Er wordt met elkaar genoten van de mooie 
plek, waar vaak met elkaar gebarbecued wordt tijdens zonnige dagen en waar het 
vuurtje regelmatig brandt, al dan niet met bezoekers van bijvoorbeeld de Nice2Meet 
tieneravond. Allemaal activiteiten die verbindend zijn voor de leefgemeenschap, maar 
ook verbinding geven tussen de leefgemeenschap en de buurt. 
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Eerste Kerstdag 2023 met de hele leefgemeenschap en genodigden. 
 

Raambestickering gebouw 

Binnen in het gebouw wordt veel beleefd, gedaan, gelachen oftewel: geleefd! Er werd 
gezocht naar een manier om dit aan de buitenkant van het gebouw meer zichtbaar te 
maken. Er werd voor gekozen iets meer fleurigheid en kleur aan te brengen, middels 
raambestickering in de huiskleuren, waardoor tevens meer de functie van het gebouw 
duidelijk wordt. 
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Dienen  
 

In 2023 bestond commissie Dienen uit zr. Ina, zr. Gerda, Christonette, Marieke, 

Theodoor en Dirk-Jan.  

De vergaderingen van Dienen zijn altijd gezellig. Sommige vergaderingen verlopen heel 

bruisend en energiek, als er weer allerlei ideeën oppoppen en er gebrainstormd wordt. 

Op andere momenten is er juist sprake van zoeken en nadenken, hoe het dorp gediend 

kan worden en hoe gebruik gemaakt kan worden van kwaliteiten en inzet van 

dorpsgenoten. 

 

Kledingruil april 

Het was weer een feestje. Lange rijen vlaggetjes hingen boven de binnentuin alsof het 
al Koningsdag was, en stapels kleren gingen van hand tot hand. 
Voor de tweede keer werd een kledingruil gehouden in de binnentuin van de 
leefgemeenschap. Dat ziet er eenvoudig uit: gewoon wat kleren ophangen. Maar er 
komt best veel georganiseer bij kijken: de avond ervoor alles klaarzetten en enorme 
stapels kleren op maat leggen. Op de dag zelf kwam er gelukkig hulp van een groepje 
vrijwilligers (die natuurlijk zelf de eerste keuze 
hadden).  
De kleding kwam met tassen tegelijk binnen en 
vloog er net zo hard weer uit. Mooie spullen. 
En alles was gratis. Nou ja, het was natuurlijk 
wel de bedoeling dat je zelf kleding inleverde 
om te ruilen. 
Kledingruil is een heel fijne manier om je 
klerenkast op te ruimen. Alles wat te klein is of 
wat je eigenlijk nooit meer aantrekt, lever je in. 
En je gaat met een tas vol mooie gebruikte 
kleding weer naar huis. 
Aan het einde van de ochtend wachtte een 
heel prettige verrassing: een buurtgenoot had een enorme stapel pannenkoeken 

gebakken. Superaardig! Er bleef geen enkele pannenkoek over.. 😊 

Zie filmpje: https://youtu.be/A5tUGg9N91A 

 

 

 

https://youtu.be/A5tUGg9N91A
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Zomerfeest: “Alles op z’n kop” 

De zon straalde volop en het beloofde een mooie dag te 
worden. De kinderen begonnen op vrijdag 7 juli aan hun 
laatste schooldag voor de vakantie. ’s Middags waren de 
kinderen welkom op het jaarlijkse zomerfeest bij 
Leefgemeenschap Bethanië. Maar voor het zover was 
werden de aanmeldingen gecheckt, de groepsindeling 
gemaakt, naamstickers geschreven en de materialen voor 
de “alles op z’n kop” speurtocht verzameld. Er waren 

vrijwilligers om alles in 
goede banen te leiden 
en het feest kon 
beginnen! 
Op het 
Allemanswaardplein had Verteltheater BAS een 
gezellige ballonnenboog neergezet. Verteltheather 
BAS nam de kinderen mee in het verhaal van Jona. 
Jona kreeg van God de boodschap om naar de stad 

Ninevé te gaan. Hij vertelde de inwoners dat de stad over 40 dagen zou worden 
omgekeerd (op z’n kop zou gaan) als ze niet zouden luisteren naar God. De mensen 
luisterden naar die boodschap en bekeerden zich tot God. Dat zinde Jona helemaal niet, 
maar hij moest leren dat God 
anders naar de mensen keek dan 
hij. God had de mensen lief. De 
prachtige wonderboom die God 
voor Jona liet groeien verdorde in 
één nacht. De mensen in Ninevé 
werden door God gespaard - zij 
waren belangrijker dan de 
wonderboom.  
 
Na een glaasje limonade en een 
versnapering begonnen de 
groepjes aan de “Op z’n kop speurtocht”. Daarbij was ook een opdracht voor het laten 
maken van een te gekke “Op z’n kop” groepsfoto! De kinderen kregen bij verschillende 
opdrachten aanwijzingen om het woord dat gezocht moest worden te kunnen vinden. 
Daar kwam het woord “omdraaien” uit.  
Ook voor de inwendige mens werd gezorgd. Van alle kanten werden er stapels 
pannenkoeken aangeleverd. Fijn dat zovelen zich voor het kinderfeest hebben ingezet. 
Vele handen maken immers licht werk! Pannenkoeken versieren met stroop of suiker, 
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smarties en slagroom maakte het helemaal af. Het was mooi om te zien hoe ieder volop 
genoot van deze heerlijke lekkernij! Bij het naar huis gaan kregen de kinderen nog een 
mooie ballon mee met als tekst: “Waar je deze zomer ook bent, God is erbij!” Zo wordt 
dankbaar teruggekeken op een mooi zomerfeest. Om verhalen op te halen en de sfeer 
nog eens te herproeven werden diverse foto’s van het zomerfeest opgehangen aan het 
tuinhek. 
 
Soep op de Stoep! – nationale burendag 2023 

Op de Nationale Burendag werd 
er weer ‘Soep op de stoep’ 
georganiseerd door de 
leefgemeenschap.  Tijdens het 
rondbrengen van de flyers, boden 
mensen uit het dorp spontaan aan 
dat ze ook wel “een litertje of vijf” 
wilden maken, met als gevolg dat 
de helft van de hoeveelheid soep 
was gemaakt door Amerongers 
van buiten de leefgemeenschap. 
Supergaaf natuurlijk. 

Deze jaarlijkse activiteit is inmiddels helemaal 
ingeburgerd. De grote zaal zat stampvol. Een 
half woord is genoeg om de vaste soep-gasten 
te doen watertanden, en terecht. Ook dit jaar 
was er weer 40 liter soep - met zeven 
verschillende smaken - die zo goed als 
helemaal zijn opgegeten. Behalve dan de 
pindasoep. Die pan met soep hing aan een 
ketting boven een vuurtje buiten op het plein 
van de Allemanswaard. Aan het einde van het 
videofilmpje is te zien waar die soep 
eindigde…: https://youtu.be/yv_zADfCW9Q 
 
 

https://youtu.be/yv_zADfCW9Q
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Kledingruil oktober  
Zaterdag 28 oktober stonden er geen auto’s bij in de garage, maar hingen er waslijnen 
vol kleding. Want er was weer een kledingruil!  
Voor de derde keer werd samen met vrijwilligers uit Amerongen een kledingruil 
georganiseerd, deze keer niet in de tuin, maar in de garage. De avond van tevoren werd 
met vrijwilligers de garage omgebouwd met kraampjes, waslijnen en tafels vol kleding. 
Kinderkleding, dameskleding en herenkleding. Er kwam veel kleding binnen, die al 
vooraf kon worden opgehangen, zodat er veel te ruilen was vanaf het begin.   
Op zaterdag liep het al snel storm. De wasmanden zaten al snel vol, maar gelukkig 
waren er genoeg helpende handen om alles op te hangen. Er werd druk geruild en 
tussen de waslijnen waren er veel gezellige ontmoetingen. Juist dat is ook een van de 
doelen met deze activiteit. Het is heel duurzaam om kleding te ruilen, het is voor 
mensen met een kleinere portemonnee een mooie manier om aan een nieuwe 
garderobe te komen en mensen komen met elkaar in contact. Mede door het gezellige 
koffie- en theehoekje, waar ook zelfgebakken cakes werden verkocht door de kinderen 
van de leefgemeenschap.  
De overgebleven kleding werd gedoneerd aan een winkel in Veenendaal waar mensen 
met een klein budget aan kleding kunnen komen. Deze kleding heeft dus ook een mooi 
plekje gekregen. Het was weer een erg geslaagde en leuke kledingruil waar dankbaar op 
teruggekeken wordt!  
 

Huiskamer - Blue Monday 

De derde maandag in januari 
zou de meest deprimerende 
dag van het jaar zijn, Blue 
Monday. De feestdagen zijn 
voorbij, de vakanties nog ver 
weg, op je bankafschriften is de 
financiële schade van kerst 
zichtbaar, en de eerste goede 
voornemens zijn misschien 
alweer losgelaten…. Leden en 
vrijwilligers van de 
leefgemeenschap zijn die dag 

huis aan huis gegaan in Amerongen om blijde uitnodigingen verspreiden: een Bethanië-
bekertje met daarin een snoepsmiley met uitnodiging voor een extra gezellige 
‘huiskamermiddag’ op donderdag 19 januari.  
Het werd een superblijde middag waarin Jeroen met zijn gitaar een volle zaal 
vermaakte! Oude hits en smartlappen uit vroegere jaren en ook gospelsongs zong 
Jeroen. 
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Huiskamer - Bingo! 

Op donderdag 2 november klokslag 14 uur ging de goed 
voorbereide Special Edition van de Huiskamer van start! Wat 
was het leuk om te zien hoe de zaal volstroomde met 
buurtbewoners die elke donderdagmiddag een kopje koffie 
komen drinken, maar ook met onbekende Amerongers die 
voor het eerst Bethanië binnenstapten. 
Dankzij de medewerking van veel plaatselijke 
middenstanders was er een prachtige prijzenkraam. De 
kinderen van de leefgemeenschap verkochten voor elke 
ronde de Bingokaarten en daar begonnen de balletjes te 
rollen! Van een doosje eieren tot een fietstas, van een waardebon voor de bosboemel 
tot een fruitpakket en bij elke volle kaart een verrassingsdoosje met lekkers….. de 
prijzen vlogen de deur uit. 
Er werd lekker doorgedraaid, zodat in de beschikbare twee uur tijd alle prijzen konden 
worden uitgedeeld. Tot aan het laatst bleef het spannend, maar de hoofdprijs (een 
bowling arrangement voor 6 personen!) ging ook 
naar een gelukkige winnaar met een volle kaart. 
Iedereen heeft genoten van deze gezellige middag. 
Een woord van dank aan alle mensen en 
ondernemers die aan deze Bingo hebben 
meegewerkt en hebben bijgedragen om het tot een 
succes te maken, is zeker op zijn plaats!! 
 
Sintruil 

Een heerlijk avondje, dat was de 
Sintruil! Woensdagavond 22 november was de 
ontmoetingsruimte veranderd in een 

speelgoedwinkel. Niet om 
speelgoed te kopen, maar om te ruilen. Voor de tweede keer 
werd de Sintruil georganiseerd. En wat was het weer een 
succes. Zelf speelgoed inleveren waar niet meer mee gespeeld 
wordt en dat ruilen voor ander speelgoed. Duurzaam en leuk!  
In de weken voor de Sintruil werd van verschillende kanten 
speelgoed ingeleverd, waardoor er veel te ruilen was.  
Om 20.00 stond de deur open en werd er volop geruild. Soms 
even gewacht omdat er steeds weer nieuw speelgoed binnen 
werd gebracht. Tussen de tafels met speelgoed waren er ook 
gezellige ontmoetingen met een kop koffie of thee. En 
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natuurlijk met een handje kruidnoten. Met blije gezichten gingen velen de deur uit. Het 
ruilen was een groot succes! 
Aan het eind van de avond bleven een paar tassen met speelgoed over die een mooie 
bestemming hebben gekregen bij kringloopwinkel GoedZo.  
 
Haal hier uw Bethanië-bol 

De één was aan het schillen, de ander aan het snijden en de volgende was aan het 
wegen. Het was een drukte van belang, maar o zo gezellig om samen bezig te zijn! Zo 
waren er overheerlijke appels voor de appelbeignets. En gesnipperde appeltjes die 
samen met de rozijnen voor een heerlijke vulling voor de oliebollen zorgden. 
De volgende dag was er volop bedrijvigheid in de keuken. Het ene na het andere beslag 
werd  klaargemaakt.  Na het rijzen van het beslag was het tijd om alles te transporteren 
naar de garage. De bakkers hadden de olie al op de gewenste temperatuur. Ja, nu kon 
het echte avontuur beginnen: het één voor één uitscheppen van de bollen en deze in de 
olie laten zwemmen. De bollen kregen er een lichtbruine kleur van. Uit het vet in de 
schaal, waar de oliebollen niet lang bleven liggen: ze vonden gretig aftrek bij jong en 
oud! Voor wie wilde ook in combinatie met een beker warme chocolademelk. 
Het oliebollenfestijn is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Daardoor kwamen vele 
bekende, maar ook onbekende mensen zich te goed doen aan een heerlijke 
Bethaniëbol!  Zo op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar vonden er mooie 
ontmoetingen plaats. Door present te zijn, aan anderen uit te delen in woord en daad 
konden de bezoekers iets ‘proeven’ van Gods goedheid.  
 
Nice2meet 

Elke laatste donderdagavond van de maand staan de 
tuindeur en de gemeenschappelijke woonkamer 
open voor tieners. Een gezellige avond met een 
vuurtje in de tuin, chips en cola. Er wordt vaak volop 
gesjoeld, spelletjes gespeeld en op de trampoline 
gesprongen. Een plek waar je mag zijn zoals je bent. 
Waar je je verhaal kan delen, of gewoon een 
broodje roostert boven het vuur. De groep tieners 
wisselt, maar dit jaar is het meer een vaste groep 
geworden. Hierdoor is er meer ruimte voor verbinding en gesprek en wordt in 
spelvormen de mogelijkheid gezocht om in gesprek te gaan met de tieners.  
De tieners die bekend zijn ‘van de straat’, of juist degenen waarvan vermoed wordt dat 
ze niet veel contacten hebben, zijn ook welkom. Het blijkt echter niet zo maakbaar, 
maar er wordt doorgegaan met bekendheid geven aan de avonden, onder andere via 
contacten van Marieke (diaconaal werker) en de jongerenwerkers in Amerongen. 
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De tieners die momenteel komen, komen trouw en dat maakt dat er ook iets meer 
diepgang in de avonden kon worden gelegd. 
 

Rugzakwandelingen 

Sinds zomer 2021 worden rugzakwandelingen aangeboden. Christonette en Eline 
hebben dit concept bedacht zodat mensen uit heel Nederland langs kunnen komen in 
Bethanië. Mensen kunnen tegen betaling een rugzak ophalen en gaan wandelen in de 
Amerongse bossen. In de rugzak zit een lunch, drinken en iets lekkers.  
Op de site staat: Graaf goed in de rugzak want we laten je ook iets meenemen om over 
na te denken tijdens je wandeling. Laat je verassen door de mooie natuur en de rugzak 
die je meeneemt. Je bent vrij om de wandeling af te sluiten in de stilteruimte van onze 
leefgemeenschap.  
Het is mooi om mensen te ontmoeten en hun verhalen te lezen die ze na hun wandeling 
in het ‘rugzakboekje’ schrijven. Gezien wordt dat mensen tot rust komen en genieten 
van alles wat er in de rugzak zit. 
 
Deelkastje 

Sinds 2023 is de leefgemeenschap 

een zogenaamd ‘Deelkastje’ rijker, 

gemaakt door Theodoor. Hier 

wordt regelmatig gebruik van 

gemaakt, maar helaas soms ook 

op de verkeerde manier: al een 

paar keer zijn er vernielingen 

aangericht aan het kastje of kwam 

de inhoud deels op straat terecht.  
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Lichtjespad 

Op het splinternieuw aangelegde pad “Bestegoed” langs de tuin, werd wederom het 
Lichtjespad opgebouwd. De nieuwe situatie is een stuk breder en groter, waardoor het 
nog even zoeken was hoe het Lichtjespad verder vormgegeven kan worden. De banners 
en lichtsnoeren hangen nu tussen de nieuwbouw en de leefgemeenschap in, en komt 
nog meer tot zijn recht! 
Buurtgenoten schreven op hun 

‘lantaarn’ antwoord op de 

vraag: “Wie of wat geeft licht in 

jouw leven?” Tussen twee 

verlichte kunstbomen hingen 

de bemoedigende en hoopvolle 

teksten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gift  

Van Kringloopcentrum Goed Zo! Mocht een gift van 
500 euro in ontvangst worden genomen!  

In een korte 
plechtigheid werd de donatie 
officieel uitgereikt bij het 
Kringloopcentrum aan de Holleweg. 
Marc & Ilse waren hierbij aanwezig 
en vertelden iets over de activiteiten 
die in de leefgemeenschap 
plaatsvinden.  
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Taalwerk  

In 2023 hadden we bijna wekelijks twee taallessen. Die werden gegeven door twee à 
drie vrijwilligers en de diaconaal werker. Er was een redelijke stabiliteit in het aantal 
deelnemers, per les kwamen er ongeveer 8 studenten. Ook waren er zo’n zes 
taalmaatjes betrokken bij nieuwe Nederlanders 
in Amerongen. Voor vrijwilligers is er gestart 
met de taaltraining. Dat waren vier 
donderdagmiddagen, georganiseerd door het 
Taalhuis. Daarmee is weer verder gewerkt aan 
de professionalisering van het taalwerk en 
training van de taalvrijwilligers. Ook met het 
blijven verbeteren van het taalmateriaal werd 
verder gewerkt aan de professionalisering van 
het taalwerk. Er blijft hierin nog wel ruimte voor 
verbetering, met name in het geven van de 
juiste toerusting voor de verschillende soorten 
taalvrijwilligers.  
 
 
Women & Joy  

Afgelopen jaar werd negen keer een Women & Joy ochtend gehouden. Per ochtend 
kwamen er tien tot twintig vrouwen. De ochtenden waren altijd gevuld met creatieve of 
sportieve activiteiten of een gespreksinvulling. Het waren vaak mooie ochtenden waar 
gewerkt werd aan verbinding. Gedurende het jaar werden wel enkele punten ontdekt 
die aandacht vroegen: gemerkt werd dat vrouwen zich nog niet echt verantwoordelijk 
voelden voor de groep. Nieuwe vrouwen werden niet opgenomen en onderling was 
communicatie moeilijk, ook vanwege de taalbarrière. Hoewel de taalbarrière nog 

moeilijk bleef, is er sinds de 
zomervakantie wel een kentering 
gekomen. De multiculturele kerngroep 
die sindsdien meedraait in het bedenken 
en uitvoeren van de activiteiten, heeft 
daar ook heel erg in geholpen. Sinds de 
zomervakantie werd er ook meer gericht 
gewerkt aan het optrekken met kleine 
groepjes, het werken aan 
groepsdynamica en het steeds meer mét 
elkaar bepalen van de normen en 
waarden in de groep. Dat er een aantal 
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Nederlandse vrouwen (blijvend) is aangehaakt is ook echt heel erg fijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekwerk  
Gedurende het hele jaar zijn er veel huisbezoekjes geweest, zo’n 1 a 2 per week. 
Daarmee kwam de diaconaal werker bij heel veel families thuis. Soms waren er met 
regelmaat bezoekjes nodig. En soms was 1 bezoekje bij een familie voldoende en kon 
de rest via de activiteiten lopen of was de familie gekoppeld aan iemand van de DLGB of 
van de vrijwilligers. Met name rondom de aardbeving in Turkije en Syrië in begin 
februari 2023 waren er hele bijzondere maar ook intense bezoekjes. Daar werd ook 
regelmatig de essentie van het diaconaal werk zichtbaar: present zijn, ook in moeilijke 
tijden. En waar het mogelijk was, kon er iets van de aanwezigheid en liefde van God 
gedeeld worden.   
 

 

  



  

21  

  

  

R3NEW 
 

R3NEW 

In 2022 is er met een mooi traject begonnen: het R3NEW-
project. R3NEW is een christelijke beweging die zich inzet 
om meer buurtgericht te werken.  
In de leefgemeenschap vroeg dat om een nieuw 
denkproces, daarom is er een werkgroepje R3NEW in het 
leven geroepen. Het doel daarvan is meer mét mensen 
rondom Bethanië activiteiten te organiseren en niet vóór 
mensen. Eigenaarschap en betrokkenheid; dus niet ‘wij 
dienen hen’, maar ‘met elkaar bereiken we meer’. Dat is 
het verlangen van de leefgemeenschap, en daarom 
probeert elke commissie tijdens haar activiteiten door een 
‘R3NEW-bril’ te kijken, en op die manier de betrokkenheid 
te vergroten. Dit lijkt goed te werken. 
 
Daarnaast is er in 2023 een groepje aan de slag gegaan, door bij meer dan 30 
willekeurige huizen in Amerongen aan te bellen voor een stratenonderzoek om in 
gesprek te komen met de bewoners, op basis van vooraf bedachte vragen. Er werd 
bijvoorbeeld gevraagd of mensen zich thuis voelen in het dorp, of de bewoner 

betrokken is in de straat of het dorp, of de bewoner 
goede contacten in het dorp heeft, of er bepaalde 
activiteiten ontbreken en voor welke 
leeftijdscategorie, of men iets merkt van de 
activiteiten van de leefgemeenschap.  
Op basis van de uitkomsten is besloten om geen 
vervolg aan dit onderzoekje te geven, omdat er 
weinig homogene antwoorden zijn waar we iets mee 
zouden kunnen doen. 
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