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Voorwoord 
 

Met trots presenteren we dit jaarverslag, dat een overzicht biedt van de vele 

momenten en activiteiten die de leefgemeenschap in 2024 heeft gekend. 
 

Dit verslag reflecteert niet alleen op de inspirerende verhalen van de bewoners, maar 

ook op de waardevolle bijdragen van de commissies 'Geloven', 'Delen' en 'Dienen'. 

Iedere commissie heeft een unieke rol gespeeld in het versterken van de 

leefgemeenschap en het bevorderen van onderlinge verbinding, zowel intern als naar 

buiten toe. Van Bijbelavonden tot gezamenlijke maaltijden en van creatieve activiteiten 

tot steun voor de buurt, elk initiatief heeft bijgedragen aan onze missie van geloof, 

delen en dienen. 

Dankbaar voor de betrokkenheid van de leden en de steun van de buren, die hebben 

geholpen in het streven naar een inclusieve en gastvrije leefomgeving. 

Dit verslag is een viering van de gezamenlijke inspanningen en de hoopvolle toekomst 

die voor ons ligt. Laten we samen blijven groeien en bloeien in het komende jaar. 

 

Brenda Pekkeriet, voorzitter bestuur Leefgemeenschap Bethanië 
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Interview met Dick Vink 
 

 

 

 

  

Hoe kijk jij aan tegen Leefgemeenschap Bethanië? 

“Vanuit het Sociaal Dorpsteam Amerongen-Leersum-Overberg werken we nauw 

samen met Bethanië. Zij vervullen een prachtige diaconale rol in het dorp, waarbij 

mensen door hen geholpen worden, waardoor de inzet van formele hulp niet (meer) 

nodig is, of het is een mooie aanvulling daarop. Daarnaast heeft Bethanië ook 

laagdrempelige activiteiten voor inwoners uit het dorp. Deze activiteiten bevorderen 

de sociale cohesie in het dorp.” 

Wat is de functie van onze leefgemeenschap voor het dorp Amerongen denk jij? 

“Zij zijn vanuit een diaconale missie de ogen en oren in het dorp, op een positieve 

manier, waardoor wordt omgekeken naar mensen die hulp nodig hebben, op een 

laagdrempelige manier. Zij zorgen voor verbinding tussen inwoners.” 

Wat zijn jou ervaringen tot nu toe? 

“Wij hebben diverse positieve ervaringen. Bijvoorbeeld hulp in gezinnen die als 

gevolg van diverse (psychische) problemen ondersteuning nodig hebben bij de zorg 

en opvang voor de kinderen. De vragen vanuit sociale dorpsteams aan Bethanië 

worden snel behandeld en de communicatie verloopt altijd prettig.” 
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Geloven  
 
In 2024 bestaat commissie Geloven uit vijf leden van de leefgemeenschap:  

zr. Irene, zr. Anneke, Inge, Marc en Eline.  

In 2024 is Inge naar commissie Dienen gegaan en heeft Ilse zich bij commissie Geloven 

gevoegd. Op de laatste dinsdagavond van de maand komen zij bij elkaar en bespreken 

verschillende punten die met Geloven te maken hebben.  

 
Dagopeningen en avondsluitingen 

In 2024 was er weer elke werkdag een dagopening om 

10.00 uur. Het blijft een mooi moment van ontmoeting, 

gebed en de dag beginnen met elkaar en met God. Ook 

zijn er soms gasten bij de dagopeningen. 

Naast de dagopeningen is er ook elke avond (behalve op 

woensdag en in het weekend) een avondsluiting met 

verschillende liturgieën.  

Op donderdagavond is er een vrije liturgie, steeds 

gemaakt door een lid van de leefgemeenschap en op 

vrijdagavond is de avondsluiting nog steeds speciaal 

voor de kinderen.  

 
Avondmaal/Pesachmaal/Sabbatsmaal 

Enkele keren werd het avondmaal gevierd met alle volwassenen en twee keer speciaal 

met de kinderen. Ook tijdens het jaarlijkse toewijdingsmoment 

vierden we avondmaal.  

In de stille week voor Pasen werd het Pesachmaal met elkaar 

gevierd. Zr. Anneke leidde de liturgie bij deze maaltijd en de leden 

van de leefgemeenschap zorgden voor het eten. In oktober hebben 

we met elkaar een sabbatsmaaltijd gehouden op een vrijdagavond, 

waarbij Syrische gerechten werden gegeten.  

Bijbelavond 

Elke eerste zondagavond van de maand is er Bijbelavond.  

Elke keer vult een zuster of een echtpaar deze Bijbelavond in, de ene keer met een 

Bijbelstudie, soms met het kijken van een stukje film met nabespreking of het 

bespreken van een preek. Het is mooi om zo dieper met elkaar de Bijbel door te gaan.  
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Samen zingen 

Er wordt regelmatig in Bethanië met elkaar gezongen.  

Niet alleen in de huiskamer, maar ook op het plein met Kerst 

en Pasen. Mooi was dat mensen van buiten de 

leefgemeenschap mee kwamen zingen of op het balkon 

meegenoten. 

Elke derde zondag van de maand is er een sing-in in de 

leefgemeenschap. Er zijn vaak ook mensen uit de buurt of 

uit de kerk aanwezig. 

 
Avond en Nacht van Gebed 

Elke twee maanden op de derde donderdagavond van de maand wordt meegedaan met 

de Avond van Gebed van Open Doors voor onze vervolgde broers en zussen. Daarbij 

worden ook andere mensen uitgenodigd om mee te bidden. Op deze avond wordt via 

een livestream van Open Doors naar verhalen van vervolgde christenen geluisterd en 

voor hen gebeden. Ook werd dit jaar meegedaan met de Nacht van Gebed van Open 

Doors. 

 
Stilteruimte 
Er is verder nagedacht over het openstellen van de stilteruimte voor mensen van 

buitenaf. Elke donderdagmiddag is nu de stilteruimte geopend. Mensen kunnen via het 

grote raam, wat eigenlijk een kleine deur is, naar binnen. Er kan een kaarsje 

aangestoken worden, een gebedsverzoek gedeeld worden of je kan in stilte zijn. 

 
Al Massira cursus 

In december is er door de organisatie "Al Massira" een 2-daagse training gegeven voor 

mensen die interesse hebben om de Al Massira cursus te gaan geven. Vanuit 

Amerongen werd deze training gevolgd door 7 mensen, waaronder drie van Bethanië 

(Zr. Anneke, Inge en Marieke). Het voornemen is om met deze Amerongers een team te 

vormen om in het nieuwe jaar de cursus te kunnen geven aan moslims in ons dorp. 

 
Toewijdingsmoment op de leefgemeenschapdag 

De leefgemeenschap heeft tijdens het jaarlijkse toewijdingsmoment eerst met elkaar 

avondmaal gevierd. Daarna hebben we samen gezongen. Ook stond er een lied centraal 

van Sela dat in het komende jaar regelmatig terug zal keren tijdens momenten samen. 
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Buurtverhalen 
 
Door Marieke. 

  

“Ariya* kwam in 2024 heel vaak bij onze leefgemeenschap over de vloer. Bij de 
taallessen, bij de vrouwenochtend en ‘even zomaar’. Erg gezellig! Haar broer was 
plotseling uit het leven gerukt, op hele jonge leeftijd. Maar daar kon zij niet bij zijn 
omdat haar broer nog in haar thuisland in het Midden-Oosten woonde. Haar verdriet 
was groot.  We zijn dankbaar dat we haar en haar gezin in dit verdrietige jaar konden 
ondersteunen. Samen met het netwerk dat om haar heen is ontstaan.” 
  
 
“Fatima* hebben we goed leren kennen in dit jaar. Een krachtige vrouw met een 
bewogen vluchtverleden. Ze is alleenstaande moeder en dat is heel uitdagend voor 
haar. Maar haar glimlach tijdens al de taallessen en de vrouwenactiviteiten was heel 
groot. Stapje bij stapje leerde ze om zich meer uit te drukken. Ook konden we, 
samen met de school en haar buren, iets voor haar tienerzoon betekenen. Onze 
band met hen is erg goed, dat is echt heel mooi om te zien.” 
  
*gefingeerde naam 
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Delen  
 
In 2024 werd commissie Delen gevormd door zr. Greet, zr. Dorien, Nico en Ilse.  

De commissie heeft als taak de interne zaken te regelen, zoals het onderlinge contact, 

invulling van feestdagen, ontmoetingsavonden, het jaarfeest van de gemeenschap, 

onderhoud van de gezamenlijke ruimtes en de tuin. 

Gemiddeld eens per maand werd vergaderd. Tijdens de maandelijkse vergadering van 

de Leefgemeenschap werden de vragen, plannen en ideeën gedeeld. 

 

Maaltijden 

Tweemaal in de maand at de leefgemeenschap gezamenlijk, 

waarbij soms mensen uit de buurt werden uitgenodigd. 

Met Kerst kon de buurt aanschuiven voor een High Tea, waarbij 

de diverse onderdelen door leden van de leefgemeenschap 

werden voorbereid.  

Ook met Pasen werd er gemeenschappelijk gegeten. 

De nieuwe buren werden in mei uitgenodigd waarbij ieder iets 

te eten meebracht. De contacten met deze buren worden aan 

beide kanten als waardevol ervaren.  

 

Ontmoetingsavonden 

De maandelijkse ontmoetingsavonden werden op verschillende manieren ingevuld: met 

ontspanning of coaching, met bezoek ‘van buiten’, om inspiratie op te doen of met 

bezoek van/aan andere leefgemeenschappen. Een delegatie van Leefgemeenschap Zilt 

uit Gorinchem kwam in oktober mee-eten. Het was goed om ervaringen met elkaar uit 

te wisselen. De leefgemeenschap van Hebron Missie nodigde leefgemeenschap 

Bethanië uit voor een gezamenlijke maaltijd. Het contact met de mensen van Hebron 

Missie is heel waardevol! 

Op initiatief van het bestuur van de leefgemeenschap zijn er in het najaar van 2024 

enkele avonden belegd om na te denken over de financiële toekomst van de 

leefgemeenschap. Binnen vijf jaar moet de gemeenschap financieel gezien min of meer 

zelfstandig zijn, zonder jaarlijkse bijdrage vanuit de stichting Francine van der Meer. Dat 

vraagt de nodige creativiteit van alle leden van de leefgemeenschap! Samen met het 

bestuur werd nagedacht over consequenties van die verandering voor ieder persoonlijk. 
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En er werd een verkenning gedaan naar mogelijkheden om in de toekomst financieel 

“op eigen benen” te kunnen staan. 

 

Feesten 

Er werd feest gevierd met twee zusters die jubileum 

hadden: zr. Greet Verhoeven en zr. Ingrid v.d. Mede. De 

leden van de leefgemeenschap verzorgden met elkaar de 

invulling en organisatie van deze vieringen. 

De viering van het eerste lustrum van de leefgemeenschap vond plaats op 12 oktober 

met een uitstapje van de volwassenen naar Katwijk 

aan Zee, waar een leuke groepsactiviteit werd 

gedaan en werd genoten van het strand en de 

winkels! Bij thuiskomst werd samen met de 

kinderen de dag afgesloten met een maaltijd. De 

jaarlijkse uitgaansdag is bedoeld om de onderlinge band te versterken en God te 

danken voor het leven in de gemeenschap. 

Enkele leden van de leefgemeenschap namen deel aan het 125jarig jubileum van het 

Diaconessenwerk in Duitsland, waar de zusters mee verbonden zijn. 

 

Informatie 

Er was veel belangstelling voor de leefgemeenschap vanuit diverse groepen en de 

media. Er werden intern presentaties gegeven bij een groep vrijwilligers van de Ned. 

Patiëntenvereniging en bij een groep vrouwen uit Baarn. Ook werd een info verzorgd bij 

een groep in Katwijk. Verder vonden interviews plaats met enkele tijdschriften: Visie, 

Revive en Entree. Vooral de combinatie van diaconessen met gezinnen en de 

verschillende generaties trekt belangstellenden. 

 

Diversen 

Een vertegenwoordiging van de leefgemeenschap verzorgde een zanguur in 

Zorgcentrum Ravestein, Geldermalsen. 

Marlous Winters, een fotografe in opleiding, woonde het hele jaar door een aantal 

activiteiten bij en maakte foto’s voor haar eindexamen. Het resultaat was prachtig en ze 

slaagde dan ook met glans! 

De leefgemeenschap werd uitgenodigd voor een fotoshoot bij kasteel Amerongen, voor 

de expositie Portretten op de trap. 
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‘Huiswerk’ 

Een paar keer werd de tuin onder handen genomen en het huishoudelijk werk werd zo 

goed mogelijk verdeeld. 

Rondom het huis werden raamversieringen aangebracht, om duidelijk maken wat de 

leefgemeenschap is en wat er plaatsvindt aan activiteiten.  
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Interview met bewoner 

Yinthe wie ben je? 

“Ik ben sociaal, creatief en ik hou van gezelligheid om mij heen. Ik ben 14 jaar en 

woon bijna 6 jaar in Leefgemeenschap Bethanië. Ik ben de oudste in het gezin, ik heb 

nog twee zussen. Samen zijn we met 10 kinderen en het voelt als broertjes en 

zusjes”. 

Wat doe je overdag? 

“Ik ga naar het Ichtus College (HAVO) in Veenendaal. Elke dag ga ik op de fiets naar 

school. Ik heb het naar mijn zin op school, een leuke klas en over het algemeen leuke 

docenten. Ik wil ‘juf’ worden. Naast de school heb ik een leuk bijbaantje namelijk bij 

boer Leo. Dat is een soort kinderboerderij waar verjaardagspartijtjes voor kinderen 

gehouden worden. Daar begeleid ik kinderfeestjes, ik help de kinderen dat ze de 

overalletjes aankrijgen en ik zorg voor de taart en de frietjes. En soms pas ik op 

kleine kinderen”. 

Hoe vind je het om bij zusters te wonen? 

“Dat is toch een beetje bijzonder omdat ze de enigen in Nederland zijn. De zusters 

zijn allemaal heel lief, ook voor de kinderen. Ik vind het mooi dat de zusters samen 

met ons zijn gaan wonen. Eerst woonden ze alleen met zusters samen. De zusters 

hebben eerbied voor God, daar kan ik van leren”. 

Hoe is het voor jou om in de leefgemeenschap te wonen? 

“Ik woon hier superleuk, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik vind het heel leuk, ik hou 

van gezelligheid en we doen veel dingen/activiteiten samen. Nu het mooi weer is 

trekken we met elkaar op in de tuin. Het samen eten is ook fijn. Het lijkt als een 

soort van tweede familie die ik erbij heb gekregen. En ook nog een soort van zeven 

tantes (de zusters).  

Mijn uitdaging is: ik wil een mooi rapport halen en door gaan studeren“. 
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Dienen  
 

In 2024 bestond commissie Dienen uit zr. Ina, zr. Gerda, Christonette, Marieke, Inge, 

Theodoor en Dirk-Jan.  

De vergaderingen van Dienen zijn altijd gezellig. Soms heel bruisend en energiek, soms 

zoekend en nadenkend: waarmee kan Leefgemeenschap Bethanië het dorp dienen en 

welke kwaliteiten en inzet van dorpsgenoten kan worden ingezet? 

 

Kledingruil 

Tweemaal, in april en oktober, was er weer kledingruil. 

De avond ervoor werden de meeste voorbereidingen uitgevoerd en veranderde de 

garage in een gezellige feestelijke kledingwinkel. 

Op zaterdag werd er druk geruild en tussen de waslijnen waren er veel gezellige 

ontmoetingen. Juist dat is ook een van de doelen met deze activiteit. Het is heel 

duurzaam om kleding te ruilen, het is voor mensen met een kleinere portemonnee een 

mooie manier om aan een nieuwe garderobe te komen en mensen komen met elkaar in 

contact. Mede door het gezellige koffie- en theehoekje, waar ook zelfgebakken cakes 

werden verkocht door de kinderen van de leefgemeenschap.  

De overgebleven kleding werd gedoneerd aan een winkel waar mensen met een klein 

budget aan kleding kunnen komen. Deze kleding heeft dus ook een mooi plekje 

gekregen.  

 
Zomerfeest: “Reizigers, Rovers en Redders” 

Jaarlijks is er zomerfeest, georganiseerd door Leefgemeenschap Bethanië, op de laatste 

vrijdag voor de zomervakantie.  

Vanwege de regen werd de garage omgebouwd tot decor. Kinderen en 

groepsbegeleiders hadden de regen getrotseerd en waren er allemaal! Het thema was 

“Reizigers, Rovers en Redders”. Na een uitgespeeld Bijbelverhaal over de Barmhartige 

Samaritaan, was er de vossenjacht. Alle vossen waren verstopt op droge plekken in de 

buurt van het gebouw en zo kon de geplande vossenjacht met opdrachten toch 

doorgaan! 

Na véle pannenkoeken, gebakken door heel veel verschillende lieve bakkers uit de 

leefgemeenschap en uit de buurt, ging men met blije gezichten én een opdracht naar 

huis:  “Help de ander”. 
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Soep op de Stoep! – nationale burendag 2024 

Op de Nationale Burendag werd er opnieuw 
‘Soep op de stoep’ georganiseerd door de 
leefgemeenschap.  Altijd een gezellige activiteit 
gericht op ontmoeting met buurtgenoten.  
Met heerlijke soep voor en dóór de buurt. 
 
 

 

 

Sintruil 

In november is de Sintruil een vaste activiteit geworden. Niet om 
speelgoed te kopen, maar om te ruilen.  Zelf speelgoed inleveren 
waar niet meer mee gespeeld wordt en dat ruilen voor ander 
speelgoed. Duurzaam en leuk! Het ruilen was een groot succes en 
gaf mooie en weer nieuwe ontmoetingen met dorpsgenoten. 
Het overgebleven speelgoed ging naar kringloopwinkel GoedZo.  
 
Nice2meet 

Elke laatste donderdagavond van de maand is er een gezellige avond voor tieners. Met 
een vuurtje in de tuin, chips en cola. Er wordt vaak volop gesjoeld, 
spelletjes gespeeld en op de trampoline gesprongen. Een plek waar 
je mag zijn zoals je bent. Waar je je verhaal kan delen, of gewoon 
een broodje roostert boven het vuur. De groep tieners wisselt, 
maar dit jaar is het meer een vaste groep geworden. Hierdoor is er 
meer ruimte voor verbinding en gesprek en wordt in spelvormen de 
mogelijkheid gezocht om in gesprek te gaan met de tieners.  

 

Rugzakwandelingen 

Sinds zomer 2021 worden rugzakwandelingen aangeboden. Christonette en Eline 
hebben dit concept bedacht zodat mensen uit heel Nederland langs kunnen komen in 
Bethanië. Mensen kunnen tegen betaling een rugzak ophalen en gaan wandelen in de 
Amerongse bossen. In de rugzak zit een lunch, drinken en iets lekkers.  
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De Huiskamer  

Elke donderdagmiddag staan van 14.00-16.00 uur (tijdens 

de markt) de deuren van de ontmoetingsruimte open, om 

gezellig een kop koffie te komen drinken, elkaar te 

ontmoeten of een spelletje te spelen. Er zijn een aantal 

stamgasten en het is gezellig.  

 
 
 
 
 

Deelkastje 

Sinds 2024 is de leefgemeenschap een 

zogenaamd ‘Deelkastje’ rijker, gemaakt door 

Theodoor. Hier wordt regelmatig gebruik van 

gemaakt, maar helaas soms ook op de 

verkeerde manier: al een paar keer zijn er 

vernielingen aangericht aan het kastje of kwam de inhoud deels op straat terecht. 

  

Lichtjespad 

Eind november werd het inmiddels befaamde Lichtjespad, naast het gebouw van de 

leefgemeenschap, weer opgetuigd. Iedereen die wil kon op een stuk papier een 

kerstwens of een mooie gedachte schrijven die aansluit bij het jaarthema. Deze worden 

opgehangen in het Lichtjespad, zodat voetgangers er vrolijk en blij van worden.  

Dit jaar was het thema ‘Bij wie voel jij 

je thuis?’, wat aansluit bij de 

Kerststalroute Amerongen, die in 2024 

voor het eerst in Amerongen werd 

georganiseerd. 

 

Dankzij een stevige donatie van Jumbo 

Amerongen konden kerstlichtjes van 

goede kwaliteit worden gekocht. 
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Tijdens de start van de Kerststalroute op zaterdag 14 

december werd de Bethanië-marktkraam op de 

Allemanswaard opgetuigd, direct naast het Lichtjespad  

Men kon binnenkomen voor een kop warme 

chocolademelk en verse warme wafels. Mensen leverden 

hun kerststal-papier in of beschreven ter plekke hun 

wens of kerstgedachte.  

Link naar filmpje: https://youtu.be/wsamCfzNTSE 

 

Gift  

Van Kringloopcentrum Goed Zo! mocht de leefgemeenschap 
een gift van 500 euro in ontvangst nemen!  
In een korte plechtigheid werd de donatie officieel 
uitgereikt bij het Kringloopcentrum aan de Holleweg.  
 
Taalwerk 

In 2024 waren er wekelijks twee taallessen, die werden gedraaid door 3 vrijwilligers en 
de diaconaal werker. Er was een redelijke stabiliteit in de studenten, per les kwamen er 
ongeveer 8 studenten. Ook waren er verschillende taalmaatjes betrokken bij nieuwe 
Nederlanders in de wijk van Amerongen. Er is weer verder gewerkt aan de 
professionalisering van het taalwerk en training van de taalvrijwilligers. Ook met het 
blijven verbeteren van het taalmateriaal is er verder gewerkt aan de professionalisering 
van het taalwerk. In samenwerking met NL Training is er ook een officiële taalles 
begonnen voor vrouwen die al klaar zijn met inburgeren maar zich verder willen 
ontwikkelen. 
 
Women & Joy 

Tijdens deze maandelijkse ontmoeting kwamen er ongeveer 10-20 vrouwen per keer. 
De ochtenden waren altijd gevuld met creatieve of sportieve activiteiten of een 
gespreksinvulling. Het waren vaak mooie ochtenden waar gewerkt werd aan 
verbinding. Er werd gedurende het jaar gemerkt dat vrouwen zich nog niet echt 
verantwoordelijk voelden voor de groep. Nieuwe vrouwen werden niet opgenomen en 
onderling was communicatie moeilijk, ook vanwege bestaande taalbarrière. Gedurende 
het jaar ging de communicatie wel beter. De multiculturele kerngroep die sindsdien 
meedraait in het bedenken en uitvoeren van de activiteiten, heeft daar ook heel erg in 
geholpen. Sinds de zomervakantie werd er meer opgetrokken met kleine groepjes, 
werd er gewerkt aan groepsdynamica en bepaalde men mét elkaar de normen en de 

https://youtu.be/wsamCfzNTSE
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waarden van de groep. Ook zijn er een aantal Nederlandse vrouwen aangehaakt, die 
blijven komen. Dat is echt heel erg fijn. 
 
Bezoekwerk 

Gedurende het hele jaar zijn er veel huisbezoekjes geweest, zo’n 1 á 2 per week. 
Daarmee kwam de diaconaal werker bij heel veel families thuis. Soms waren er met 
regelmaat bezoekjes nodig. En soms was 1 bezoekje bij een familie voldoende en kon 
de rest via de activiteiten lopen of was de familie gekoppeld aan iemand van de 
Diaconale Leefgemeenschap Bethanië (DLGB) of aan de vrijwilligers. Met name rondom 
de aardbeving in Turkije en Syrië in begin februari 2023 waren er hele bijzondere maar 
ook intense bezoekjes. Daar werd ook regelmatig de essentie van het diaconaal werk 
zichtbaar: present zijn, ook in moeilijke tijden. En waar het mogelijk was, werd er iets 
van de aanwezigheid en liefde van God gedeeld . 
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Fotopagina  
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